
voor eerste graad lager onderwijs
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over nepnieuws
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Op avontuur 
met Kritikat 

Kinderen groeien op in een wereld met een steeds 
snellere digitale informatiestroom. Ze zijn letterlijk 
één klik verwijderd van een overdosis aan informatie 
over alle mogelijke onderwerpen. Het is onmogelijk 
om hen af te schermen voor nepnieuws, maar we 
kunnen kinderen wel kritisch leren omgaan 
met de informatie die op hen afkomt. 

In deze handleiding gaan we op stap  
met Kritikat. Al doende en spelenderwijs  
worden kinderen van de eerste graad 
basisonderwijs gestimuleerd in hoe 
ze kritisch moeten denken over media.

www.deschaalvanm.be/kritikat 

Wie bepaalt wat 

de waarheid is?

Denken we met ons gevoel of met ons verstand?
Wanneer is 
iets waar?

Waar komt mijn 
mening vandaan?
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Colofon
Kritikat is een initiatief van 
onderzoekskern ExploRatio van Odisee 
i.s.m. Mediawijs en dienst OBIB van 
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en is ontwikkeld i.s.m. het project 
Nieuwswijsneuzen van het Departement 
Cultuur, Jeugd en Media. 
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De Kritikat is een filosofische detective die als 
rolmodel de kinderen helpt om feit en mening 
van elkaar te onderscheiden. Aan de hand van 
filosofische vragen en denkoefeningen die bij het 
verhaal van Kritikat horen, leren de kinderen na te 
denken over mediaberichten en nepnieuws.  
De thema’s ‘waarheid’ en ‘leugen’ spelen  
een centrale rol in de verhalen.  

Deze handleiding bevat een korte uitleg over wat 
filosoferen met kinderen is en hoe je een gesprek 
met kinderen kan begeleiden.

Daarna volgt een spannend verhaal waarin  
de Kritikat op avontuur gaat. Dit verhaal is 
ontworpen voor de eerste graad van het lager 
onderwijs en is bedoeld als aanzet om te filosoferen 
over onze omgang met media en informatie. Samen 
met de Kritikat worden de kinderen uitgedaagd 
om kritisch na te denken over berichtgeving en 
nepnieuws. Na elk verhaal volgen voorbeeldvragen 
om al filosoferend aan de slag te gaan en enkele 
denkoefeningen die kinderen op een speelse 
manier leren om hun kritische vaardigheden te 
verfijnen. De oefeningen zijn ontworpen om na te 
denken over mediaberichten en nepnieuws.

Kritikat?!
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Wat is filosoferen  
met kinderen?

Filosoferen met kinderen is een denk- en 
gespreksactiviteit waarin kinderen leren om 
kritisch na te denken over grote thema’s zoals 
waarheid, vriendschap of geluk.

Tijdens deze activiteit wordt de volwassene een 
gespreksleider. De gespreksleider geeft zelf geen 
antwoorden, maar stelt vragen die kinderen 
uitdagen om kritisch en zelfstandig na te denken. 
Deze vragen stimuleren de kinderen om samen 
verschillende standpunten te verkennen.

De nadruk ligt niet op het vinden van dat ene 
juiste antwoord, maar op het samen onderzoeken 
van het thema.

Filosoferen  
met kinderen
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De kinderen luisterden naar elkaar en dachten echt diep na, ook al dachten ze zelf iets helemaal anders. (Een enthousiaste leerkracht)

De meeste kinderen vinden dit spannend en leuk. Er wordt 
echt naar hen geluisterd en ze komen te weten wat en hoe hun 
vrienden echt denken over zichzelf, de andere en de wereld.

De ontdekking van een eigen gedachtenwereld en de 
vaststelling dat er echt naar hen geluisterd wordt, stimuleert 
ook het zelfwaardegevoel. Ook kinderen met faalangst bloeien 
regelmatig open tijdens een filosofisch gesprek.

Door samen te filosoferen help je kinderen om kritisch naar 
informatie te kijken waar ze dagelijks mee geconfronteerd 
worden.

Tijdens het filosoferen ontwikkelen ze kritische en sociale 
vaardigheden die op verschillende domeinen in ons leven een 
belangrijke rol spelen.

Kritische 
vaardigheden
• helder verwoorden wat je denkt

• argumenten leren geven

• onderzoekende vragen stellen

• drogredenen herkennen

• onderscheid maken tussen  
feiten en meningen

Sociale 
vaardigheden
• luisteren naar elkaar

• ‘met elkaar ‘praten in plaats van 
‘tegen elkaar’

• respectvol leren omgaan met 
verschillende perspectieven

• onderscheid maken tussen een 
persoon en de mening van een 
persoon

Waarom filosoferen  
met kinderen?
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Filosoferen,  
hoe doe je dat?

Een filosofisch gesprek is een 
kringgesprek waarin de leerkracht 
een prikkel introduceert aan de 
groep. De startprikkel kan bv. een 
film, een krantenartikel, een uitstap, 
kunstwerk of verhaal zijn. In deze 
gids starten we met de verhalen van 
Kritikat om de kinderen te prikkelen.

Na het lezen van het verhaal is het 
goed om na te gaan of iedereen alles  
heeft begrepen.

Tips
• Filosoferen is diep nadenken:  

zorg voor rust en stilte in de ruimte.

• Filosoferen met een groep gebeurt 
best in een cirkel: iedereen moet 
elkaar kunnen horen en zien.

• Leg geen boekentassen of andere 
visuele prikkels in de praatcirkel, dit 
zorgt voor afleiding.

• Gebruik een filosofische hoed of een 
ander uiterlijk kenmerk (zoals een 
denkkaars) waardoor de leerlingen 
weten dat je gespreksleider bent i.p.v. 
leerkracht, educatieve medewerker, 
opvoeder of ouder.
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Stap 1 
Start met een vraag die open en  
algemeen van aard is en uitnodigt  
om samen na te denken.

2 opties
• Je kan zelf een filosofische vraag 

uit deze handleiding kiezen. Na het 
verhaal vind je een reeks filosofische 
vragen.

• Je kan aan de kinderen vragen welke 
vragen het verhaal oproept en deze op 
een bord of flip-over noteren. Daarna 
kan je aan de hand van bijvoorbeeld 
een stemming een vraag kiezen om het 
gesprek te starten.

Stap 2 
Tijdens een filosofisch kringgesprek 
wordt de startvraag  samen met de groep 
onderzocht. De gespreksleider geeft zelf 
geen antwoorden maar stelt vragen die de 
kinderen uitdagen om zelf te denken.

Tijdens het gesprek staan de gedachten 
van de kinderen centraal. Dit plaatst hen 
in een spannende positie. Elke kind mag 
zijn idee voorleggen, maar wordt wel 
uitgenodigd om argumenten te geven 
voor zijn standpunten. Deze argumenten 
worden dan samen onderzocht.

Voorbeelden 
van filosofische 
vragen
• Bepaalt mijn naam wie ik ben?

• Kan je kiezen of je gelukkig bent?

• Zijn kinderen eerlijker dan 
volwassenen?

• Kan je met iedereen bevriend 
worden?

• Kunnen dieren liegen?

Vragen voor de 
gespreksleider
• Waarom denk je dat?

• Kan je een voorbeeld geven?

• Wie heeft een ander idee?

• Kan je dat aantonen?

• Wat is het verschil tussen het idee 
van Arzu en Sander?

• Is dat altijd zo?

• Klopt dat voor iedereen?

• Wat kunnen we hieruit besluiten?
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Stap 3 
Een gesprek hoeft niet te lang te duren, 
zeker niet de eerste keer. Als de energie 
op is, kan je afronden met een nagesprek. 
Tijdens het nagesprek wordt het gesprek 
samengevat en worden de belangrijkste 
inzichten herhaald. Er wordt gevraagd hoe 
kinderen dit gesprek hebben ervaren; was 
het moeilijk, gemakkelijk, leuk, … om over 
deze kwestie samen na te denken?  
Vraag ook wie van inzicht veranderd is,  
en hoe dat kwam.

Opdracht
Je kan ook vragen welke grote 
vragen er nog in hun hoofd zitten. 
Deze kan je in een filosofieschrift 
noteren en bijhouden voor een 
volgende gesprek. Dit filosofieschrift 
kan je ook op een centrale plaats in 
de klas of in de bibliotheek leggen, 
zodat de kinderen hier ook op andere 
tijdstippen vragen in kunnen noteren.
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Beleef
het bos

De verkleedkist
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Beleef
het bos

Beleef
het bos

De verkleedkist

Op een dag liep de Kritikat in het 
donkere bos. Het was een zwoele 
zomerse dag. Gelukkig was het tussen 
de bomen heerlijk koel. Op een open 
plek, naast een kabbelend beekje 
stond een grote houten kist. Er stond 
op: ‘Beleef het bos’. Nieuwsgierig 
tuurde de kat in de kist. Er lagen 
kleren in. Brillen. Sjaals. Pruiken. En 
schoenen. Rare mensendingen. Maar 
ook zwemvliezen, staarten, snavels, 
schubben en vacht. 

De Kritikat zette een gekke bril op van 
een wesp. Met duizend ogen zag hij 
miljoenen bomen om zich heen. Wat 
was het opeens druk in het bos! Hij 
werd er een beetje duizelig van. Het 
bos geurde ook heerlijk naar jasmijn. 
Veel feller dan daarnet, dat viel op. En 
het leek of de bloemen hem lokten.

Hij ging terug naar de kist en vond 
een muizenstaart. Met een touwtje 
bond hij die achteraan vast. Meteen 
daarna voelde hij zich bang. En 
pieperig klein. Hij trilde als een blad 
aan een boom in het bos. De Kritikat 
keek omhoog. Daar loerde een 
reuzengrote uil naar hem  
met één oog. De uil krulde zijn 
klauwen en dook op de Kritikat af. 
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De Kritikat aarzelde even. Hij was in de war. Aan de ene kant 
voelde hij zich even bang als een muis. Maar aan de andere kant 
hoorde hij zijn maag grommen als een hongerig beest. Hij likte 
zijn snorharen bij het zien van die lekkere muis! Hij overwon zijn 
angst en dook naar zijn prooi. Maar net toen hij de muis bijna 
pakte, raakten zijn billen helemaal vast in de stronk.   

Vanuit een holte in de stam zag de Kritikat 
een piepklein stukje bos. Het bos was nu 
wel wat krapper geworden. ‘Was ik maar 
een vogel! Dan vloog ik snel weg en was ik 
weer vrij!’. Oef! Daar lagen net twee vleugels 
onderin de kist. Hij kon er met zijn poot net 
aan. Kleurrijke veren van een bonte papegaai 
klikten vast op zijn rug. Ze fladderden hevig 
en tilden hem op.  ‘Plop!’ zei de boomstam 
als hij weer loskwam. Daar vloog de Kritikat. 
Hoger en hoger. Helemaal door de bladeren, 
door de kruin, recht naar het dak van het bos. 
En daar was het stil.

Van hieruit zag het bos er weer helemaal anders uit. De Kritikat zag 
wolken in de vorm van een draak. Hij zag nesten van boze en verbaasde 
vogels. En onder hem zag hij mensen in het bos als kleine, wriemelende 
mieren. Hij ging naast een merel zitten. Uit volle borst floten ze samen 
een lied op een tak.

‘Kom maar bij mij!’

‘Het bos is gevaarlijk.  
Een gevaarlijke plek!’

‘Er zitten uilen. En vossen. 
En daarnet liep hier zelfs een 
dikke, domme kat rond’.

‘Bij mij ben je veilig. Ik help 
je. Verstop je maar snel!’. 

‘Gelukkig ben jij een muis zoals ik.’ 

piepte een muis in een boomstronk.

waarschuwde de muis, 

De Kritikat schrok, zijn oren 
zochten even houvast.

ging de muis verder, 
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Maar niet voor lang. Want even later kraakte de tak. En de kat viel met een 
vliegende vaart naar beneden. Op de grond op het mos voelde hij een 
pijnlijke buil groeien. Tussen zijn oren, boven zijn kop. ‘Er zijn verschillende 
manieren om het bos te bekijken’, dacht hij. Soms is een bos mooi. Soms 
doet een bos pijn. Soms voelt een bos snel. En soms voelt het traag. 

De Kritikat was moe. Hij strompelde 
naar de kist en haalde er twee 
pantoffels van een opa uit. Hij 
slofte naar een bankje in het bos. 
Eindelijk rust. Hij zag de traagheid 
van het water in de beek. Hij 
luisterde naar het geluid van de 
merel die hij net had ontmoet. Hij 
keek naar de ondergaande zon. Hij 
voelde de wind langs zich glijden. 
Hij dacht aan zijn vrouw die er al 
een tijd niet meer was.

De Kritikat vroeg zich af of hij ooit nog 
op een andere manier naar bomen kon 
kijken. Hoeveel manieren kon je een bos 
eigenlijk zien? Zou hij het bos ooit wel 
helemaal begrijpen? Zelfs als hij zich 
verkleedde in één keer met àlle spullen 
uit de kist leek dat lang niet genoeg. 

Hij keek nog even achterom. 
Even zag hij door de bomen 
het bos. Het knipoogde. 
De Kritikat haalde zijn 
schouders op. En in groene 
gedachten verzonken, 
vervolgde hij zijn tocht.
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Zullen de gedachten in mijn 
hoofd mijn hele leven 
hetzelfde blijven? Of kunnen 
ze nog veranderen?

Kunnen de gedachten 
in mijn hoofd liegen?

Kunnen twee mensen 

iets anders vertellen en 

toch allebei gelijk 

hebben?

Hoe weet je wanneer 
iets juist is?

Als 10 kinderen naar een 

bos kijken, zien ze dan 

allemaal hetzelfde bos?

Hoe komt het dat 

iedereen een andere 

lievelingskleur hee�?

Is een bos hetzelfde voor een kat als voor een vogel? Zien ze hetzelfde bos of zien ze iets anders?Zien opa’s hetzelfde 
bos als hun 
kleinkind?

Is groen 
voor iedereen 

hetzelfde?

Als 2 kinderen naar de wolken kijken, zien ze hetzelfde?

Hoe kunnen we zeker 

weten hoe het bos er 

echt uitziet, als we 

allemaal iets anders zien?

Is er maar één waarheid?

Filosofische vragen 
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Wat als ...?
Hoe zou de wereld eruitzien als 
een bepaalde situatie echt was?  
En worden we daar zelf beter of 
juist slechter van?

Aan de slag
Laat iedereen plaatsnemen in een 
cirkel en leg een van de situaties in 
het midden. Vraag de leerlingen of 
dit beter of slechter zou zijn voor hen 
én de wereld. Vergeet niet door te 
vragen: geef eens een voorbeeld? Is 
dat altijd zo? Hoe komt dat? Denkt 
iemand iets anders?

Situaties
• Wat als … het internet  

niet bestond?

• Wat als … alleen kinderen nieuws 
zouden maken?

• Wat als … Tik Tok niet bestond?

• Wat als … er maar één tv-kanaal 
zou zijn om naar het journaal te 
kijken?

• Wat als … iedereen altijd de 
waarheid zou spreken?

• Wat als … we enkel online met 
elkaar konden spreken?

• Wat als … we journalisten zouden 
vervangen door robots die nieuws 
verzamelen?

Voer voor een 
klasgesprek
• Kan iemand kort samenvatten wat we 

besproken hebben?

• Wat onthouden we?

• Zit er nog een vraag in je hoofd na dit 
experiment?

• Is iemand van gedachten veranderd?
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Echt of niet?
Welke foto’s zijn echt en 
welke niet? Laat leerlingen 
de foto’s op de lijn leggen 
tussen ‘echt’ en ‘niet echt’.

Aan de slag
Laat iedereen plaatsnemen in een cirkel en 
maak een lijn in het midden. Leg aan het ene 
uiterste een blad met ‘Echt’, aan de andere 
kant eentje met ‘Niet echt’.

Laat leerlingen verschillende foto’s sorteren 
op de lijn. Vraag bij elke foto of iedereen 
het eens is. Als iemand iets anders denkt, 
mag die leerling de foto verplaatsen en daar 
een argument voor geven. ‘Ik wil de foto 
verplaatsen omdat...’. Bespreek na enkele 
argumenten een nieuwe foto.

Foto’s
Ufo, sprookjesfiguur, iemand 
uit de prehistorie, een dino, 
een abstract kunstwerk, 
een figuratief kunstwerk, 
een bewerkte foto van de 
leerkracht, een huis uit de 
middeleeuwen, een landschap 
in Japan, een artikel in de 
krant, een bericht van een 
influencer, reclame …

Tip
De leerlingen kunnen deze oefening 
in kleine groepjes doen. Daarna kan 
je de resultaten vergelijken en de 
verschillen bespreken. Wat valt er 
op? Vergelijk ieders argumenten.  

echt niet echt
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Echt of niet?

Ik voel, ik voel wat jij niet voelt …  
Kan je altijd vertrouwen op 
je zintuigen om te weten wat  
echt is? Tover je leerlingen  
om in blinde mollen en  
ontdek het samen.

Aan de slag
Vraag je leerlingen om de ogen te sluiten. 
Lees het eerste deel van het kortverhaal. 
Plaats vervolgens vijf willekeurige 
voorwerpen in een mand: een pop, een 
beker, een kaars, een boek, een t-shirt … 
Laat de leerlingen geblinddoekt voelen 
wat ze in handen hebben en het voorwerp 
beschrijven.

Vertel vervolgens het vervolg van het 
verhaal. 

Voer voor een 
klasgesprek
• Kan je hetzelfde voorwerp of dier 

aanraken en toch iets anders 
voelen?

• Hoe weet je wanneer iets juist is?

• Kunnen verschillende mensen 
iets anders vertellen en toch gelijk 
hebben?

• Zien we allemaal iets anders als we 
naar hetzelfde bos kijken?

• Hoe kan je weten wat iets is als je 
het niet kan zien?

• Kan je iets kennen als je het niet 
kan zien?

• Kan je iets kennen als je het niet 
kan ruiken?

• Kan je iets weten over een dier dat 
je nog nooit hebt gezien?

Het blinde- 
mollenspel
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Verhaal - deel 1
Zes blinde mensen wandelen door het bos. Ze voelen 
aan alles wat ze tegenkomen: bomen, planten, water in 
de vijver en mieren die over het pad kruipen. Ze spelen 
samen een spel. 

“Ik voel iets zachts op de grond, het is zo lang als mijn 
vinger en de randjes zijn scherp,” zegt de ene,  

“het lijkt een plant.”  

“Dan is het gras”, zegt een ander.  

“Ja, dat denk ik ook.”  

Zodra ze weten wat het is, benoemen ze het voorwerp 
en wandelen ze verder. Een ander zegt:  

“Ik voel iets kleins, het kriebelt op mijn hand.”  

“Vertel eens meer”, vraagt één van de blinde mensen.  

“Het is licht en luchtig.”  

“Laat me eens voelen”, zegt één van de mannen.  
Zodra hij het voorwerp op zijn arm voelt, begint hij te 
lachen. “Het lijkt wel een heel klein borsteltje.” 

“Is het een pluim?” vraagt iemand.  

“Ja, dat is het!” antwoordt hij.
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Verhaal - deel 2
De zes blinde mensen wandelen verder door het bos. 
Voorzichtig, stap voor stap. Ze willen niet met hun 
neus tegen een boom lopen. Plots horen ze takken 
kraken. Ze voelen wind rond hun gezicht, de wind 
is de adem van een groot dier. Eerst aarzelen de 
mensen, dan strekken ze hun handen uit.  

“Ik voel iets geks,” zegt de ene,  

“ik voel een tapijt.”  

“Nee”, zegt een ander, “ik voel een heel scherpe tak.”  

“O, jullie vergissen je, ik voel de stam van een boom”, 
zegt nog een andere man.  

“Nee hoor, het is geen stam, het is een touw.”  

“O,” zegt weer iemand anders, “ik voel een muur.”  

En zo voelen ze elk iets anders.
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Onder de lakens
Wat zit er verstopt onder het laken? 
Laat je leerlingen een (beargumenteerd) 
gokje wagen.

Aan de slag
Verstop een voorwerp onder een laken (bv. een 
knuffel, een bal, een appel …). Laat de leerlingen 
plaatsnemen in een cirkel rond het laken. Ze mogen 
het laken aanraken, maar er niet onder kijken. 

Leerlingen mogen nu om de beurt zeggen wat 
ze denken dat er onder het laken zit. Laat ze ook 
uitleggen waarom ze dat denken.

Voer voor een 
klasgesprek
• Kan je iets begrijpen als je het nooit gezien hebt?

• Kan je iets onderzoeken dat je niet kan zien?

• Als iemand spreekt over iets dat gebeurde op 
vakantie waar jij niet bij was, wat kan je dan vragen 
om te weten te komen of het echt gebeurd is?
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Onder de lakens

Meer weten over filosoferen  
met kinderen?
 
Boek Sprookjes en filookjes: filosoferen over sprookjes  
van Eef Cornelissen en Isabelle Desegher

Boek Socrates op de speelplaats  
van Richard Anthone en Freddy Mortier

Boek Kinderlogica  
van Sabine Wassenberg

Boek Geen vraag? Geen les!  
van Pieter Mostert

www.kritikat.be

www.exploratio.be

Op zoek naar meer mediawijs lesmateriaal voor de eerste graad?  
Check www.deschaalvanm.be.
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Notities
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Notities
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